
Stichting De Keerderberg

Feliciteert de paters van de S.M.A. 
met hun 100-jarig jubileum

Woonzorgcentrum De Keerderberg 

Missie naar Afrika
Uit angst voor vervolging vluchtte een groepje paters uit 
Lyon eind negentiende eeuw naar Limburg, waar ze neer-
streken op de Keerderberg. Steeds meer jonge mannen 
sloten zich bij de paters aan en vertrokken als missionaris 
naar Afrika. Zo ontstond in 1923 de Nederlandse Sociëteit 
voor Afrikaanse Missiën, beter bekend als de S.M.A.

Verzorging in het Missiehuis 
De jaren gingen voorbij en de paters werden ouder. Om 
ervoor te zorgen dat ze in hun geliefde Missiehuis konden 
blijven wonen, werd in 1975 onze Stichting De Keerder-
berg opgericht: met een klein groepje zorgprofessionals 
gingen we de oudere paters verzorgen in hun Missiehuis. 
Na bijna vijftig jaar doen we dat nog steeds met veel liefde, 
aandacht en respect.

Behoefte aan liefdevolle zorg
Het aantal paters werd in de loop der jaren steeds kleiner, 
terwijl de behoefte aan onze liefdevolle, persoonlijke zorg 
steeg. Steeds meer ouderen uit de directe omgeving van 

Cadier en Keer klopten bij het Missiehuis aan met een 
zorgvraag. Zo ontstond het idee om op de Keerderberg 
een apart woonzorgcentrum voor ouderen uit de regio te 
bouwen.

Woonzorgcentrum De Keerderberg
Sinds 2017 staat naast het Missiehuis een gezellig, klein-
schalig woonzorgcentrum waar 28 ouderen wonen. De 
bewoners van De Keerderberg leven in principe gescheiden 
van de paters in het Missiehuis. Maar wie dat leuk vindt, 
kan in de mooie tuin natuurlijk altijd een praatje aanknopen 
met een missionaris die vaak vol prachtige verhalen zit.    

Namens alle bewoners en medewerkers van Stichting De Keerderberg 
feliciteren wij de S.M.A. met hun 100-jarig bestaan!
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Op 29 mei bestond de Nederlandse afdeling van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (S.M.A.) precies 100 jaar. 
Groot feest dus voor de paters in het Missiehuis op de Keerderberg. En ook een beetje voor onze Stichting 
De Keerderberg, want wij verzorgen de paters al bijna 50 jaar. Dit feestje vieren we dus graag met onze 

bijzondere ‘buren’ mee, vanuit ons kleinschalige woonzorgcentrum naast het Missiehuis.


